Dubbeltalent Jean-Paul Franssens is bekend als schrijver en schilder. In oktober verscheen zijn tweede autobio-
grafische roman 'Een goede vader’, de roman speelt in Groningen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In dit
boek, dat een vervolgis op 'Een gouden kind’, rekent hij af met het oorlogsverleden van zijn vader. Van oorsprong
'uit het Groningse’; woont en werkt hij nu in Amsterdam, een atelierwoning in de buurt van de Zuiderkerk.
Voor in het huis bevindt zich het atelier, daarachter een ruimte met boekenkasten. In de hoek bij het raam een
groot bureau vol mappen tekeningen, gedichten en manuscripten. Boven een oude typemachine een volge-
stouwde boekenplank: Daarap, in een hoekje, een nostalgisch stilleven bestaande uit verweerde familieportret-
jes en afbeeldingenvan Jezus. Voor mijn oog verschijnt het ene schilderij na het andere. Fris, vlot en vrij geschil-
derd, getuigend van een heerlijke directheid. Langzamerhand dompel ik mij onder in een kleurrijke,
erotisch-romantische droomwereld, van eilanden hier ver vandaan, van mooie tropische prinsessen, weelderige
exotische planten, mytisch ogende dieren, monsters, of zijn het mensen, of misschien aspecten van het mense-
lijke? Paradijselijke omgevingen waarin Franssens zichzelf letterlijk als een vis in het water heeft geschilderd.

De tuin der lusten, waar iedereen zich gelukkig voelt.

een retrospectief van
kleurige erupties

Wij hebben allemaal onze ogen open vanaf het moment dat we geboren
worden. Al die indrukken eninvloeden spelen een rol. Je wordt gevormd
door je omgeving en door de mensen met wie je omgaat, die invloeden
spelen zowel bij het schrijven als bij het schilderen een rol en daarin pro-
beer ik zoveel mogelijk mijn eigen leven te leiden. Alle grote meesters heb-
ben hun invloeden gehad, of ik het nu over Rembrandt heb of over een
andere grote naam, waarom zouden de kleineren der aarde die invloeden
dan niet hebben?”

Zo aan je werk te zien is een hang naar mystiek jou ook niet vreemd.

"Als je mijn boeken goed gelezen hebt, komt daarin naar voren dat ik
een dubbel religieuze opvoeding heb gehad. Aanvankelijk, tot mijn tien-
de, was dat een katholieke, daarna, uit bijna vrije keus, protestant. Je
zou haast kunnen zeggen dat ik het mystieke en het theaterachtige, wat
in de katholieke kerk zo naar voren komt, als kind sterk in mijn wezen
heb meegekregen. In de kerk genoot ik van de pracht en praal, van de

Is ditjouw lied van verlangen? Waar
haal je het vandaan?

"Ja, hetis een verlangen ja, een verlan-
gen naar een wereld die er nietis. En
waar ik het vandaan haal? Er zit natuur-
lijk een romantisch aspect in mijn werk.
Ik schilder iets wat er niet is, en dat wat
er nietis, maakt het geluk uit. Dort wo
du nicht bist, ist das Gliick. Ik denk dat
dat verlangen van de kunstenaar altijd
blijft. De laatste dagen heb ik een serie
erotische prenten gemaakt. Kijk, alle-
maal tekeningen van de laatste tijd. Die
erotiek speeltin de schilderijen ook
vaak een rol. Niet overal, maar er zit wel
een sterk erotisch aspectin. Kunst zon-
der erotiek bestaat voor mij niet.”

De schilderijen hebben allemaal een
verhalend karakter, ben je een literair
schilder? Zijn je geschilderde verhalen,
verhalen die je niet in woorden kunt
vatten?

"Er zijn mensen die mij een literair

schilder noemen. Maar ja, kijk, omdat ik me ook met literatuur bezighoud, gaan die dingen hand in hand. Ik denk dat
ik een verteller ben. En dat dat vertellende iets is dat in mijn bloed zit. Of ik nou schrijf of schilder, ik vertel altijd ver-
halen. Tk denk echter dat het twee heel verschillende disciplines zijn, schrijven en schilderen doe ik nooit tegelijker-
tijd. De periodes dat ik schrijf of schilder wisselen elkaar af. Ik ben nu, zoals je ziet, heel duidelijk met schilderen
bezig. Dat komt voort uit het feit dat ik net een boek af heb, dan kan ik lekker doorschilderen tot er weer een expositie
achter de rug is. Volgend jaar ga ik verder met het vervolg op 'Een goede vader’, mijn laatste autobiografische roman.”

Nu je het toch over dat boek hebt, er komt een passage in voor waarin je schrijft over de schilders van 'De Ploeq” en de
manier waarop er toendertijd over deze groep in de kroeg gesproken werd. Je bent in Groningen opgegroeid. In hoe-
verre zijn deze kunstenaars van invloed geweest op jouw werk?

"Ik zal je wat ouder werk laten zien. Kijk, ditis een stukje Groningen, het Nieuwe Kerkhof. Het is een heel oud schil-
derij. Tk heb het gemaakt toen ik een jaar of 25 was. Zo Gronings als het maar kan, Ploegiger kan het niet, alleen het
kleurgebruik al. Ik ben opgegroeid met de Ploeg. Het eerste wat je in Groningen aan kunst had, was de Ploeg. Dat
was te zien in Pictura. Die invloeden zijn duidelijk te herkennen in mijn werk, daar komt het allemaal vandaan.”

Dan wil ik toch ook even het woord Cobra laten vallen.

"Mij maak je niet wijs dat er geen kunstenaar is die niet ergens vandaan komt, die niet ergens door beinvloed is.

kaarsen, van de wierook. Ik heb mij nooit een moment verveeld en alles
opgeslurpt. Die kostuums, wie had erin die tijd nu zulke mooie kleren?
Prachtig vond ik het. Bij de katholieken staat het opdienen van de mis
centraal, bij de protestanten het opdienen van het woord, zou je kunnen
zeggen. Daar, in de protestantse kerk heb ik geleerd het woord te hante-
ren. De twee dingen waar ik mij mee bezig hou, het schrijven en schilde-
ren, zou je kunnen terughrengen tot deze twee elementen, die in mijn
opvoeding zo belangrijk zijn geweest.

De mystieke belevenis, terug te vinden in het schilderen. Het hanteren
van het woord, in mijn schrijven. Het schrijven waarin ik geen enkele
concessie doe aan de waarheid, nou ja alleen daar om het leeshaaar te
houden, om de lezer te blijven boeien. Die tweeledigheid zitin mijn
wezen, die tweeledigheid zit in mijn werk. Misschien komt het daar wel
vandaan. Ach, hoe dat allemaal precies in elkaar steekt? Dvie keuken, die
keuken, hoe die keuken werkt, snapt toch nooitiemand.”

Arjo Passchier



